Een menswaardig
einde

Dit boek met gesprekken over euthanasie is
actueler dan ooit. Het bewijst dat veel men-
sen zich ergeren aan de bemoeizucht van de
wetgever en euthanasie een persoonlijke
zaak vinden. De getuigenissen belichten de
veelzijdigheid van de angst voor de dood,
maar ook de overwinning ervan door de stap
te zetten naar het ultieme loslaten. Steeds
meer mensen besteden aandacht aan het
eigen sterven: ze wensen dat hun dood geen
nutteloze liidensweg is, en willen in het
gezelschap van geliefden waardig heen-
gaan. Angst en pijn, maar ook af en toe een
overweldigende vrede en aanvaarding, slui-
meren in deze gevoelige teksten, die sfeerrijk
worden aangevuld met intieme zwart-wit-
foto's. De ontroerende gesprekken met men-
sen van allerlei pluimage en de steunbe-
tuigingen van figuren met moreel gezag
zoals de professoren Vermeersch en
Kruithof, zullen zelfs de meest door de wol
geverfde cynicus doen toegeven dat de
e - nabijheid van de
¥ dood veel liefde en

dapperheid tot leven

kan brengen.
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